
  
 
 
 

Kalender  
8 april 

22 april 
29 april 

6 mei 
13 mei 

Paaseitjes afhalen 
KSA Reünie  
Kaart- en Streekbierenavond 
Zwemactiviteit 
Laatste activiteit :’(  

Paaseierenverkoop  
De Kerstman zegt ho ho ho, de Sint vraagt ons of we 
braaf zijn geweest, maar wat vertelt de Paashaas nu 
eigenlijk? We vroegen het aan zijn secretaresse en die 
wist ons te vertellen dat hij maar één woord in het 
Nederlands kent: PAASEIEREN! De lentezon laat nog 
even op zich wachten, maar dat weerhoudt ons niet 
om dit jaar o-ver-heer-lijk-e paaseieren te verkopen. 
Voor een zakje van 250 gram betaal je slechts €5 en 
bestellen doe je via de QR-code of via de link op onze 
Facebookpagina. Wie eitjes bestelt, kan deze op 
zaterdag 8 april ophalen na de activiteit. 
 

Reünie 80 jaar KSA 
Ksa’er ben je niet voor even, maar voor het leven! Het is een leuze die we bij KSA Pius 
X zeer hoog in het vaandel dragen en daarom organiseren we naar aanleiding van onze 
tachtigjarig jubileum een rëunie voor alle oudleiding van onze KSA. Onze 
jeugdbeweging zou immers niet zijn wat het vandaag is zonder de leiding die al bijna 
een eeuw lang elke week haar best doet om de leden een onvergetelijke activiteit te 
bezorgen. We hebben inmiddels al heel wat oudleiding weten te bereiken, maar indien 
jij nog iemand kent die ooit leiding was in onze KSA, mag deze persoon zeker contact 
met ons opnemen. Afspraak op 22 april op de speelplaats van de Pius x basisschool. 
 

Kaart- en Streekbieren 
Dan zijn we - eindelijk - bij het belangrijkste punt van deze nieuwsbrief beland: de 
Kaart- en Streekbierenavond! Want laten we even heel eerlijk zijn; hoe lekker een 
paaseitje of hoe leuk een reünie ook kan zijn, het stelt nauwelijks iets voor tegenover 
een zaterdagavond manillen met een zwaar biertje in de hand. Wie meedoet aan het 
toernooi laat zich best niet van zijn stoel blazen door het immense aanbod aan bieren 
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dat we dit jaar presenteren: blond, bruin, rood, Kortrijks, Bellegems … We hebben alles 
wat je nodig hebt en alles is voor jou! Onze troef? Een niet te onderschatten 
hoeveelheid aan een overheerlijke trappist, gebrouwen in de Sint-Sixtusabdij. Wie 
weet zijn we de komende weken eens in een goede bui, dus houd zeker ons 
facebookevenement in de gaten voor eventuele wedstrijden of acties! Inschrijven kan 
door een mail te sturen naar ruben.nys@ksapiusx.be met de teamnaam. Ook degenen 
die geen zin hebben om te kaarten zijn meer dan welkom. Smeer de fietsketting alvast 
in, waarschuw de babysitter dat het laat kan worden en bereid u voor op een 
geweldige avond vol bieren en streekkaarten. Of was het net omgekeerd …? 
 

Wist je dat …? 
 

Kauwgom illegaal is in Singapore? Je kan het enkel met een voorschrift bij de 
apotheek of dokter halen. 

Kreeften proeven via hun voeten? Dat is alsof jij je tenen in de chocopot 
steekt om te checken of hij nog goed is. 

de zin ‘chiro is leuk’ omgekeerd ‘kuelsiorihc’ is? Dit woord slaat helemaal 
nergens op, net als de chiro! we <3 KSA 

 
 
 

Tot volgende maand! 
Merijn, Hector, Jasper, Tristan, Arthur, Andreas, Beau Billy, Bruno, 
Cédric, Emma, Remi, Felix, Jade, Gust, Janne, 
Jasper, Sasha, Marte, Julien, Lars, Lowie, Manon, Maud, Melchior,  
Ruben, Ruben, Manon, Valentine, Ward, Abdelouarete en Mauro 
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